
 Kerken komen wereldwijd in actie om te helpen  

65 miljoen vluchtelingen en  
ontheemden wereldwijd in nood



In het nieuws horen we veel over de oorlog in Syrië en de 

vluchtelingenstroom naar de Europese grens. Over de vele  

conflicten elders horen we veel minder. Terwijl de nood  

groot is en hulp tekortschiet. 

Miljoenen ‘vergeten’ slachtoffers 
hebben blijvend hulp nodig

Bendegeweld in Midden-Amerika
Het bendegeweld in Midden-Amerika krijgt weinig 
aandacht in Europa. Dit eist ieder jaar echter meer levens 
en is de oorzaak van een groeiende stroom vluchtelingen. 
In 2015 vroegen ruim 100.000 mensen uit Guatemala, 
Honduras en Nicaragua asiel aan in Mexico en de 
Verenigde Staten. Vaak gaat het om alleenreizende 
kinderen en jongeren. 

Vergeten conflicten in Afrika
De meeste vluchtelingen bevinden zich in Afrika.  
De soms al jarenlange oorlog en het geweld in Somalië, 
Nigeria, (Zuid-)Soedan, Burundi, CAR en Congo haalt 
het nieuws niet meer, maar zorgt wel voor miljoenen 
ontheemde mensen. Zij leven vaak in erbarmelijke 
omstandigheden in landen die niet kunnen zorgen voor 
menswaardige opvang.

Vluchtelingen in de regio krijgen te weinig hulp
De meeste mensen die moeten vluchten blijven in eigen 
land of in de regio. Nog steeds bevinden zich miljoenen 
Afghaanse vluchtelingen in Iran en Pakistan. Zo’n 95 
procent van de ongeveer vier miljoen Syriërs die hun land 
zijn ontvlucht, bevindt zich in vijf landen: Turkije, Libanon, 
Jordanië, Irak en Egypte. VN-vluchtelingenorganisatie 
UNHCR beklaagt zich over onvoldoende financiering 
door donorlanden. Hierdoor verslechteren waardoor de 
omstandigheden voor gevluchte Syriërs in de regio.



  Waar komen de vluchtelingen vandaan?  

Vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië zochten een toekomst in 
een ander land. 

In Syrië, waar ongeveer de helft van de vluchtelingen vandaan komt, heerst al 
jaren een bloedige opstand tegen het autoritaire regime van president Assad. 
Het door alawieten (stroming binnen de shi’itische islam) gedomineerde regime wordt 
bestreden door diverse soennitisch-islamitische strijdgroepen, waarvan Islamitische 
Staat de bekendste is.

In Afghanistan woedt al tientallen jaren oorlog. De fundamentalisch-islamitische 
Taliban-beweging probeert de regering omver te werpen van de door het Westen 
gesteunde president Ashraf Ghani. 

In Eritrea ontvluchten jonge mannen de dienstplicht. In de praktijk betekent 
dienstplicht een slavenbestaan en tewerkstelling bij grote infrastructurele projecten. 
Tegenstanders van het regime worden opgesloten en soms gemarteld. Volgens 
de VN is waarschijnlijk sprake van misdaden tegen de 
menselijkheid.

De overige migranten zijn afkomstig 
uit een reeks van landen. Soms gaat het 
om mensen die lang durende oorlogen 
ontvluchten zoals in Irak of Somalië. 
Anderen komen uit arme landen en  
hopen in Europa een beter bestaan op  
te bouwen.

Wat is 
er aan 
de hand?
Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. De helft van 

de vluchtelingen (51%) zijn kinderen jonger dan 18 jaar. Bijna 100.000 

alleenstaande kinderen vroegen in 2015 in een ander land asiel aan.



De kerk staat vluchtelingen 
wereldwijd bij

De getallen kunnen ons naar de keel grijpen: meer dan 65 miljoen 

mensen op drift. De kerk voelt zich geroepen om deze mensen 

weer hoop te geven. Ieder mens telt.

Colombia: een nieuw bestaan dankzij de kerk
Miljoenen mensen in Colombia zijn op drift geraakt door het 
vele geweld. Zes miljoen mensen zijn ontheemd. Mencoldes 
geeft -dankzij steun van Kerk in Actie- hulp aan gezinnen en 
helpt ontheemden om een bedrijfje te beginnen als naaister, 
bouwvakker of monteur. Zoals Amparo: “Ik kreeg spullen om  
mijn huis mee in te richten: bedden, matrassen en keuken-
attributen. Mencoldes heeft mij bovenal weer hoop gegeven.”

Irak: door te helpen kan May haar eigen verdriet soms vergeten
May Akram Abdlahee werkt als vrijwilliger in een container 
in het dorp Badarash bij Duhok. In deze grote laadbak van 
de kerkelijke hulporganisatie Capni voelen de kinderen van 
vluchtelingen zich veilig en welkom. “Het geeft me veel  
plezier om met kinderen te werken”, lacht May. Ze is zelf 
gevlucht uit Mosul, toen haar man door jihadisten werd 
doodgeschoten. Door haar vrijwilligerswerk kan ze haar eigen 
verdriet soms vergeten.

Syrië: de kerk helpt tot in de uithoeken van het land
“De enige gebieden waar we echt niet kunnen werken, 
zijn de gebieden die door ISIS worden gecontroleerd”, 
zegt Sara Savva. Partner GOPA-DERD, onderdeel van de 
Grieks-Orthodoxe kerk, is na het Rode Kruis de grootste 
hulporganisatie in Syrië. “Vijfhonderd medewerkers en 
duizenden vrijwilligers helpen overal in Syrië.” “Miljoenen 
Syriërs zijn in eigen land op drift. Zij wonen in kapotte 
gebouwen of in vluchtelingenkampen. Soms komt er 
maandenlang geen voedsel naar hun dorp. Ze kunnen niet 
zonder onze hulp.”



Zuid-Soedan: een sprankje hoop  
voor mensen die alles kwijt zijn 
Het zal je maar gebeuren: een drieling krijgen wanneer je 
al vijf kinderen hebt. Het overkwam Huhu, die met haar 
kinderen in 2014 op de vlucht was geslagen toen rebellen 
haar dorp overvielen. Huhu beviel in een vluchtelingenkamp 
van de drieling. Het was een zware tijd, met onvoldoende 
melk voor de baby’s en te weinig eten voor de andere 
kinderen. Er braken betere tijden aan toen de lokale partner 
van Kerk in Actie een hulpprogramma in het kamp startte. 

Huhu is blij met de dekens en de jerrycans: ze kunnen nu drinkwater halen en ’s 
nachts hebben de kinderen het niet langer koud.

Centraal Afrikaanse Republiek: dankzij Marius 
Doubangue kunnen kinderen naar school
In het najaar van 2015 begonnen meer dan 380 ontheemde 
en teruggekeerde kinderen met hun lessen op de school in  
Camp Batouri. Doubangue legt uit dat het nieuwe schoolgebouw, 
gebouwd met steun van Kerk in Actie, ervoor gezorgd heeft 
dat hij zijn motivatie om les te geven heeft herwonnen. En nu 
hij zelf weer enthousiast is, lukt het hem ook om ouders in het 
dorp te overtuigen hun kinderen weer naar school te sturen.

Nigeria: voedsel als geschenk van God
Saadatu Ali is weduwe. Haar man is om het leven gekomen bij  
de schermutselingen in het noorden van Nigeria. Samen met  
haar kinderen is Saadatu Ali op de vlucht geslagen, op zoek naar 
een veilige plek. Die heeft ze gevonden in een gemeenschap 
in Adamawa, ook in noord-Nigeria. De eerste tijd was heel zwaar.  
Om aan eten te komen, moesten zij en haar kinderen bedelen.  
Maar nu ontvangt mevrouw Ali samen met andere ontheemden 
voedsel van een partnerorganisatie in Nigeria. Het eten is 
een geschenk van God, ervaart zij.

Kameroen: Dominee Goyek kan vluchtelingen  
bijstaan als wij hem financieel steunen
Door Boko Haram zijn veel mensen rondom het Tsjaadmeer 
weggevlucht. Tienduizenden verblijven in het noorden van 
Kameroen. Dominee Robert Goyek van de Lutherse Kerk 
wil deze vergeten groep helpen. Maar zijn kerk is arm en de 
mogelijkheden beperkt. Hij vraagt dringend om financiële 
steun, zodat hij de vluchtelingen aan een nieuwe toekomst 
kan helpen.



Nederland: steun voor organisaties die vluchtelingen bijstaan
Regina kwam in 2013 aan in Nederland, alleen, op de vlucht 
voor Al-Shabaab, een islamistische terroristische organisatie 
die actief is in Somalië. Ze verblijft in het F1-Hotel in Groningen, 
een opvanglocatie voor ongedocumenteerden, waar ze tot rust  
kan komen en samen met medewerkers van INLIA kan bekijken 
wat de mogelijkheden voor haar toekomst zijn. “God weet 
hoe de toekomst zal zijn”, zegt ze berustend. Haar hoop is 
gevestigd op een verblijfsvergunning.

Myanmar: nieuwe toekomst voor vluchtelingenkinderen
Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel 
Myanmarezen naar de grens met Thailand gevlucht. De 
kinderen van deze vluchtelingen leven in een uitzichtloze 
situatie. Dankzij het werk van onze partners krijgen ze weer 
een toekomst. Zoals Saw.“Als de situatie zo blijft, ga ik 
niet terug. Het is te onveilig in Myanmar. Als ik in Thailand 
blijf en goed mijn best doe, kan ik misschien wel naar de 
universiteit. Ik wil later graag dokter worden. Voorlopig kan 
ik beter hier blijven, ook al mis ik mijn familie heel erg.”

Griekenland: kerken helpen vluchtelingen ondanks eigen armoede
In oktober 2016 bezocht scriba ds. René de Reuver Griekenland.  
“Het is ontroerend om te zien wat de kleine evangelische kerk voor 
vluchtelingen doet: dagbesteding voor moeders met kinderen, 
taalles, speelruimte voor kinderen, een dag- en nacht opvang voor 
tienerjongens... Aan ds. Meletiadis vraag ik wat hen drijft om  
dit te doen. Hij antwoordt met een ontwapenende tegenvraag: 
‘Wat zou Jezus doen? Als christen kun je toch niet anders?’”

Waar worden ontheemde 
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De kerk in actie, wereldwijd
Kerk in Actie is lid van de ACT Alliance. Action by Churches Together, oftewel: samen 
in actie als kerken. Een netwerk van 105 landelijke kerken en kerk-gerelateerde 
organisaties die samenwerken op het gebied van noodhulp, duurzame ontwikkeling 
en lobby in 140 landen wereldwijd. 

Gesteund door Ministerie van Buitenlandse Zaken
Kerk in Actie is samen met ICCO één van de twaalf hulporganisaties in de Dutch 
Relief Alliance. Samen krijgen deze organisaties financiering van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor noodhulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen. 
Dankzij deze steun kunnen wij nog meer broodnodige hulp bieden.
 

  Help mee!  

Dankzij uw bijdrage kan Kerk in Actie via lokale kerken en organisaties 
vluchtelingen helpen met voedsel, medicijnen en kleding, én organisaties 
steunen die werken aan vrede, gerechtigheid en verzoening.

Uw gift is van harte welkom.  
Daarmee kan de volgende hulp worden geboden*:

€  17  Hygiënepakket voor vrouwen
€  23 Rugzak met schoolspullen
€  50 Matras
€  150 Kledingpakket
€  296 Vaktraining om eigen inkomen te verwerven
€  329 Maand lang warme maaltijden voor een gezin

* Dit zijn voorbeeldbedragen. Per gebied verschillen de bedragen.

  Doneer uw gift op NL89 ABNA 0457 457 457   
  t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. wereldwijde hulp vluchtelingen  

Maak wereldwijde hulp  
door de kerken mogelijk!

De kerk is overal. Geïnspireerd door Jezus Christus delen we wat 

ons gegeven is aan mensen in nood. En dankzij een wereldwijd 

netwerk van kerken kunnen we elkaar daarin ondersteunen.



Kerk in Actie
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3500 AL Utrecht

Tel.: (030) 880 14 56 

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl 

Website: www.kerkinactie.nl 
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Geef vluchtelingen en 
ontheemden een betere toekomst 

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en 
oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of 
de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere 
toekomst.

Kerken helpen overal
Wereldwijd staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. Via het 
ACT- netwerk zijn kerken en christelijke organisaties aan elkaar verbonden. Dankzij 
dit netwerk kunnen wij het wereldwijde werk van de kerk steunen. Samen zijn we de 
kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. 
Om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wij geloven in delen
Maakt u wereldwijde hulp aan vluchtelingen mogelijk? 
U kunt dit belangrijke en noodzakelijke diaconale werk 
steunen met gebed en een gift. Uw bijdrage is zeer 
welkom op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.  
Kerk in Actie o.v.v. wereldwijde steun vluchtelingen. 

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Deze landkaart is gedrukt op FSC-papier


